
Marcus 2, 23-28: Toen Jezus op een sabbat door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen 

onderweg aren te plukken. De farizeeën zeiden Hem: 'Kijk eens, ze doen iets dat op sabbat niet mag!' 

Hij zei hun: 'Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij niets te eten had en hij en zijn metgezellen 

honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging, onder de hogepriester Abjatar, en de offerbroden 

at, die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij ze ook aan zijn metgezellen gaf?' En hij zei hun: 'De 

sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat. Dus is de Mensenzoon ook heer van de 

sabbat.' 


