
Lucas 22, 24-27: Er ontstond onder de leerlingen van Jezus onenigheid over de vraag wie van hen wel 

het belangrijkst was. Hij zei hun echter: "Bij de heidenen spelen koningen de baas, bij hen laten 

machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de 

minste worden, en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt, of die bedient? 

Die aan tafel ligt toch zeker! Maar Ik ben in jullie midden de dienaar." 


