
De Bergrede (Matteüs 5-7), in het bijzonder de zaligsprekingen in Matteüs 5, 1-11: 

 

Jezus nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: "Gelukkig die arm van geest zijn, want 

hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost 

worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en 

dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij 

zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig 

die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden 

vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze 

jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij." 


